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TURİST AMCA 


Nasılsınız 
çocuklar ? 


YAZ NEŞESİ 


Sevgili Çocuklar, 


Yaz tatili için vaadettiğimiz neşeli 
ve meraklı romanların bazılarına bu 
sayıda başlamış bulunuyoruz. 


»*Dünyanın en çok okunan, en çok 
sevilen romanlarından biri, Raoul 
Canvin'in yazdığı ve Louis Salverius'un 
çizdiği komik romandır. Bazı ülkeler- 
de “Mavi Üniformalılar”, bazı ülkeler- 
de “Şaşkınlar” adıyla yayınlanan, biz- 
dede, “Enayiler Mangası” olarak tanınan bu romanı, biz, “Şaşkın Kahramanlar” adıyla yayınlıyoruz. Hareketleri güldürücü, görevleri meraklı , es - 
prileri bol bu şaşkınların macerası sizi de eğlendirecektir. 


* İkinci romanımız “Fury”yi televizyondan hatırlarsınız. Fury öfkeli, 
ama akıllı ve kahraman bir attır. Küçük sahibini her türlü tehlikeden korur; haydutların tuzağını bozar, öfkelendiği zaman bir kaplanı bile ezip geçer. Onun her macerasını heyecanla 
okuyacağınızdan eminiz. 


sÜnlü denizci Leo Gwenn'in bu hafta başladığımız yeni macerası “Deniz 
canavarları” adını taşıyor. İki haftada 
bir başlayıp biten maceralarıyla 
Gwenn sizi heyecandan heyecana sürükleyecek ... 

Star Wars”ın yeni bir macerası, yeni 
hikâye ve magazin konuları da yaz yeniliklerimiz arasında... 


Her yıl, “Yaz Neşesi” ilâvesi verme- 
yi bir gelenek haline getirmiştik. Bu 
geleneği bu yıl da sürdürüyoruz. Yalnız, bu defa “Yaz Neşesi”ni ayrı bir 
ilâve olarak değil, derginizin ortasına 
zımbalanmış olarak veriyoruz. Ama 
Siz isterseniz, onu derginizin ortasın- 
dan cıkarıp ayrı olarak biriktirebilirsiniz. 

Yeniliklerimiz devam edecek. 


Mutlu yarınlar sizin olsun, sew 
gili çocuklar . R.Ö. 


Sahibi 
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Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık 
A.Ş. adına KEMAL ILICAK 


Genel Yayın Mudurü 
Yazı işleri Müdürü 
Teknik Yönetmen 
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ATLA A 


BU SAYIDA 


© POSTA KUTUSU di 
4. sayfada 

© KASIRGA VE ATEŞ 
5. sayfada 

& DAĞARCIK 
10. sayfada 

© YÜZBAŞI VOLKAN 


12. sayfada j 
© vini GAZETE & 

16. sayfada — 
© sror 

18. sayfada 


Ö TELEVİZYON 
İ ÇAR- 
m em s0- 
20. sayfada /NuCU KOCA- 
© ruive | MAN Biz vE-|| 
PULCULUKİ Lik AÇILMIZn. 
21. sayfada NO PA NEJ 
© KARAALTIN 
KORSANLARI 
29. sayfada 
Vİ 


ABONE ŞARTLARI 

Altı aylık: 1040 TL. 

Yıllık :2080 TL. 
Yurt dışı abonelerin posta 
masrafı eklenir. 


ADRES 
Tercüman Çocuk Dergisi 
Tercüman Tesisleri 
Topkapı: İSTANBUL 
Telefon: 5 8212 12 (20 Hat) 


Dizgi ve Baskı: Tercüman Gazetecilik ve Mathaacılık A.Ş. Tesisleri 


Refik ÖZDEK 
Nur İÇÖZÜ 
Muzaffer ILICAK 


Su kendi başına kirli 
bir tabakayı temizleme 
gücüne sahip değildir. 
Çünkü su molekülleri, 
bünyesinde -yağ taşıyan 
kir moleküllerinin üzerin- 
den akıp gider. Oysa sabun molekülleri bir uçlarından yağ moleküllerini 
diğer uçtan da su mole- 


SABUN NASIL TEMİZLER 


küllerini tutarak kir moleküllerinin etrafında ince 
bir su tabakası oluşmasını sağlarlar. Devamlı hareket halinde olduğu takdirde, bu tabakalar sabunun köpürmesine sebep 
olur. Sabun ister çok köpürsün, ister hiç köpürmesin, temizleme gücü 
değişmez. 


KÜRŞAD 
KİMDİR 


GİZ YaseminUZEL O İrftanALPAY Çetin AYDIN 


öktürk İmparatoru Çuluk Ka- 
(Gn küçük oğludur. Babasının zehirlenerek öldürülmesin- 
den sonra yerine geçen amcası, Kara 
Kağan, devleti düşüncesizce idare ediyordu. Kıtlık ve yanlış yönetim yüzünden Türk ordusu Çinlilere yenildi. Çin'de esir olan Türkler, kendileriyle birlikte esir edilen Kürşad'ı lider 
olarak seçtiler. Amaçları Türk Devletini Çin'in boyunduruğundan kurtarmaktı. Bu gaye ile binlerce Çinli 
muhafıza karşı 40 Türk soylusu savaş açtı. Kahramanca çarpıştılar, İmparatorluk sarayını basarak Çin İmparatorunu ele geçirmeye çalıştılar. 
Yüzlerce muhafızı ortadan kaldırdıktan sonra geri çekilirlerken Vey ırmağının kabaran sularını geçemediler. 
40 yiğit başlarında Kürşad da bulunduğu halde, kahramanca çarpışarak 
can verdi. 


RÜZGÂR HIZI 
NEYLE ÖLÇÜLÜR? 


Abdurrahman Okan 
UZEL YEŞİLSU 


Adem; 


Ferit AŞKIN 
KARAÇAM 


Levent 
DİRİKOLU 


Dursun 
SARPER 


Aykut 
DALKIRAN 


Hüseyin GENÇ 


Burak 


Hayrettin TUNÇ SANDIRAZ 


Muhammet 
YALÇIN 


YAZAN 


yi OKURLARIMIZ... 


Şenel DELİGÖZ 


ANKARA'dan Demet Erâslan, Murat Demirel, AMAS- 
YA'dan ünsal Kutanoğlu, 
ÇANAKKALE'den Mehmet 
Cimsel, DENİZLİ'den Ayhan 
Başsayın, GÖRELE'den Öz- 
den Özdemir, İZMİR'den Ha- 


tice Aydınlıköz, İSTANBUL'- Mehmet Uzun. 


Süleyman 
VARDAR 


Pınar ZENGİN 


dan. Zülfikar Küçükinci, Murat Karadeniz, M. Tuna Ordu, 
NEV ŞEHİR'den. Günay Degirmenci, TAVŞANLI'dan 


Rüzgârın hızını ölçen alete Anenometre yahut rüzgâr ölçer adı verilir. 


Anehometre göstergesine (bakarak 
rüzgârın saniyede kaç metre hızla estiğini anlarız. Fırtına ve kasırgalarda 
rüzgârın saatte 80-90 km. hızla estiği 
dahi görülmüştür. 


OZLT:LAME Ve babası vlunce 


Kasıra'ya büyükannesi bakmaya baylar . Buyukanneyi bu sor görevinden, Hızlı Koşan Ayı adlı bir kiğılde- 


bili kurtarır. İkisine de 9 bakacaktır . Artık İşid hizla büyümektedir - Arkadaşlarıyla gü disi bir iddiada Kasırga'nın elleri Yanar 


BÜYÜL EABA, 
ATEŞ BENİ YAZ- 
MAZDPI, ARTI EE- 
NİM PÖZTUM DE- 
GE, MZ. 


GEL ,YANIK- 
YERE BİZON | 
YAĞI SÜRE- 
LİM.. ACISI 


HEMEN GE- 


ATES SENİN GERCEK. , 
DOSTUN .AMA ŞUNU iYi 
BİLMEN GEREK ; BÖYLE 
BİZ. GÜCÜ OLAN KİMSE 
ONU YALNIZ VENDİ GIkA- 
ZI İĞİN, GÖSTEZİS içiN 
YULLANAMAZ... 


VE a kabile, bufaloların izini kabip ederek yaz Lam ilgin 
Mürler öridürern Sef elverişli bir yer arsmaya Löyaldür gr 


m — e zn 


TOZ BULUTU... 
BUFALOLAR OZAPA,.. 
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EY VAKANTANKA, SAVASCILARIMIZA EN ET. .AYLARII - 
NIN ZoL OLMASINI SAĞLA... .KARNIMIZ POY& İ 


“ ii e N. -ÖNDE 

a Sİ GİDEN İLİ VİSİYİI GEG- 
MEL YOL ..ANCAL 

- ONLAR İZARET NERİN 
GEÇEPSİNİZ 
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DEVAMI RAFTAYA 


YENİ ÇIKAN 
PULLARIMIZ ZAMLI 


PTT idaresi posta ücretlerine yapılan zam sebebiyle, zamdan sonra tedavüle sunulan ve sunulacak serilerdeki 
pulların fiyatlarında değişiklik yaptı. 

Europa (CEPT) pullarının fiyatları 
evvelce 30 ve 70 lira olarak ilân edilmişken, 50 ve 100 liradan satışa çıkarıldı. 
10lira olacağı bildirilen “Gençlik Haftape plenün değeri 15 lira olarak belirendi. 


“Türk Devlet Hava İşletmeciliği'nin 
50. Yılı” serisindeki pulların değerleri 
30 ve 45 liradan 50 ve 70 liraya çıkarıldı. 
“Avrupa Konseyi 18. Sanat Sergisi”n- 


yerine 15, 35, 50 ve 70 lira oldu. “Avrupa Konseyi Kıyılarının Korunması Kampanyası” konusundaki üç pulluk serideki pulların fiyatları da 10, 20, 35 lira 
ğine 15, 25 ve 50 lira olarak değiştiri!- 
Ne 

Beş lira artı değerli “Zararlı Böcekler 11” serisindeki beş pulun fiyatları da, 
artı değerler dahil 15, 20, 25, 35 ve 40 lira yerine 20, 30, 40, 55 ve 80lira olacak. 

“Ünesco-İnsan ve Yaşam Çevresi 
Programı (MAB)” serisindeki pullar 10 
ve 30 lira yerine 15 ve 50 lira, “Antik 
Kentler 11” konulu pulun fiyatı da 30 lira 
yerine 50 lira olarak belirlendi. 


deki pulların fiyatları 10, 20, 30, 45 lira. 


Haberleşme yılı pulları çıktı... 


PTT İdaresinin “Dünya Haberleşme Yi Anma Serisi'nde üç pul bulunuyor. Pullar 16, 50 ve 70 lira değerinde. 

Bu seri daha önce tükenmediği takdirde 14 Aralık 1983 tarihine kadar 
satışta kalacak ve postada sürekli geçerli olacak. 

Seri ile ilgili olarak Ankara Posta Merkezi'nde ilk gün damgası da 
kullanıldı. 
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Ni ması 
isan 1983 günü 3 darı ik 
0 da açılan İslâm lr min açılış Z 
Sanatları Sergisi ile sebebi ile çıkan 
ilgili olarak, P.T-7- gin zarfı görÜüY 


İstanbul'da özel tarih 


Monaco 

Prensesi 

için 

blok çıktı 
<0 


Monaco'da bir süre 
önce trafik kazası sonucu 
hayatını kaybeden Prenses Grace ile ilgili anma 
bloku satışa sunuldu. 

Anma bloku 10 frank 
değerinde. 


EN HOMMAGE A 


LA PRINCESSE GRACE 


1929-1982 Blokun eni 105, 


yüksekliği 143 mm. 


Cami” 


i” denmesi tesadüt değildir. 


Gi halde hangi camilere 


mez.O 


PSAV 28 manında 


ami tipidir. En büy 


ne Small, 1334 yılında 


a başlanmı$: 
MA ündeki yirmi kubbe, 


ur. ğ 
Camii de, Ulu cami 


ce Süleymaniye, sonra 
nı almıştır. 


ULU CAMİLER 


adı veri 
miştir herhalde. 


Her camiye 
ULU CAMİ denir, 


eski ULU 
Mesi 


Ulu camileridir- 
Edirne Ulu camileri Sy 


len camilerimizin ol 


amilere “ULU * 
bu isim veril- 


Nik gsteren 
kısaca özetleye- 


ve ondan 
Ulu Camiler, 


ie rt e k direkli ve 
lan mescitlerin yapı z çok sl 


yüzyılda yapılan Sivas 


dan ya” 

ükneddin tarafın e 

akne deyrinde 12: 
al 


yanları 
a en bilinenleri, 


davendigâr 
eyazıd dev rinde 


oniki ayağın ta: 


tarafınbitmiş”. 
ilgini aşıdığı kemerle- 


» olarak yapılan 

Marin (4403) yapımı 
Ömer bin İbrahim Ür Ün 
arak da ESKİ CA! 


BABALAR GÜNÜ... 


ildiğiniz gibi her yıl haziran ayının üçüncü 
pazarı bütün dünyada ve yurdumuzda "BA- 
RALAR GÜNÜ" olarak kutlanır. 

Bizi hayata hazırlayan, iyi şekilde yaşayıp, öğvenim yapmamız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan çok sevdiğimiz babalarımız için ne desek, 
ne yapsak azdır. 

Hiç şüphesiz hepimiz anne ve babamızı severiz. 
Onlara duyduğumuz sevgiyi kelimelere sığdırmamız mümkün değildir. Ama sevgimizi az da olsa onlara gösterebilmemiz gerek... 

Anne, babalar evlâtlarından, başarılı ve iyi bir 
insan olmalarından başka bir şey beklemezler, Gerçekten de onlara verebileceğimiz en büyük arma- 
Zan, toplumumuza yararlı, mesleğinde başarılı birer insan olmamızdır. 

Yine de bu pazar harçlıklarınızdan biriktirdiğiniz parayla küçük bir armağan alıp, babanızın elini 
öperseniz onu daha da mutlu edersiniz. Unutmayın, hediyenin büyüğü küçüğü olmaz... Minik bir 
anahtarlık bile, sizin elinizde dünyanın en kiymetli" 
armağanı haline gelir. 
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357 ŞU DÜNYANIN 


İŞİNE BAK 
: EE 
DÜKKÂNDA DA KAYBOLAN VAR... 


Hollanda'nın Utrecht şehrinde yaşayan 
78 yaşındaki Helga Brekk alışveriş için ev- 
den çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. 
Akşama kadar eve dönmesini bekleyen 
yakınları, ihtiyar kadından haber çıkmayınca polise başvurdu. Aramalar yapıldı, 
hiç bir sonuç alınamadı. Bu arada üç gün 
geçmiş ve yaşlı kadının ailesi ümitsizliğe 
kapılmıştı. Derken olay birden aydınlandı. 
| Şehrin en büyük mağazasından gelen telefon her şeyi anlatıyordu. İhtiyar kadın 
E üç gün önce girdiği mağazada yolunu 
kaybetmiş, zemin katlarda çıkış kapısını 
bulmak için dolanıp durmuştu. 


JULES VERNE HAYALPEREST MİYDİ, 
YOKSA BİLGİN Mİ? 


ocuk romanlarıyla ünlü Jules Verne'yi duymayanınız, oku- | 
Ç mayanınız yoktur herhalde, Eserlerinden pek çoğunun günümüzde gerçeğe dönüştüğünü gördükçe şaşkınlığa kapıldığımız bu büyük yazarın, hayal gücünden değil de, bilgi ve deneylerle bu romanları yazdığı artık kesinlikle kabul edilmektedir. 
1865 "yılında yazdığı AYA SEYAHAT romanında sözünü ettiği 
araç Columbiad, Florida'da Cape Town Üssü'nden hareket etmiş 
ve 25 bin millik bir hızla Ay'avarmıştı.Aradan 104 yu geçti ve Ay'a 
inen Apollo 11 gerçekten de Florida'daki Cape Caneveral'den 
havalandı. Apollo'nun üç astronotunun bulunduğu ay modülünün 
adı da Columbia idi, saatteki hızı ise 24 bin kilometreydi. Bilim 
adamları hayal ürünü olarak kabul edilen 104 yıl önce yazılmış bir 
kitapta nasıl oluyor da gerçeklere böylesine yaklaşabildiğine hâlâ 
cevap arıyorlar. 


BU HAFTA 


17 Haziran 656- Hz. Osman şehid edildi. 

18 Haziran 1920. Karadeniz 
Ereğlisi düşman işgalinden kur 
tuldu. z 

20 Haziran 1921- Sapanca'nın 
kurtuluşu 

23 Haziran 656- Hz. Ali'nin halife oluşu. 


INSAN MI, KİRPİ Mİ? 


1975 yılının bir bahar günüydü. Danimarkalı çiftçi Jens Kjaer dension, bahçesindeki çimleri kesiyordu. Birden ayağının kaymasıyla yan tarafta bulunan 
dikenli çalıların üzerinde buluverdi kendini. 

Zavallı çiftçinin vücuduna her biri 2.5 cm. uzunluğunda olan binlerce diken saplanmıştı. Hemen 
hastaneye kaldırılan Jens Kjaer'in vücudundan altı 
ay boyunca yapılan çeşitli ameliyatlarda tam 
6000 diken çıkarıldı. Ama iş bu kadarla da bitmedi, 
O günden sonra 248 defa daha hastaneye yatmak zorunda kalan Jens'in vücudundan günümüze kadar 
çıkarılan dikenlerin sayısı 32.000'e ulaştı, 


SEVDİKÇE 

Doğrular 

Hürmetle eğilir huzurunda 
Dikleşirken eğriler 


Muhabbet yüklü yürekte 
Ağırlık verir gurur 
-Dolgun başaklar bükük 
Boş başaklar dik durur 


İnsan insanı 

İnsan seni Rabbim 
Sevdikçe 

Sevdikçe insan olur 


BABASINI SÜSLEYEN ÇOCUK 


Yüreğimin yeşil filizi yavrum 
Sanki ben yunusum sen bir akvaryum 
İçimden dışımdan besledin beni 


Sen büyüyorken ben ihtiyarladım 
Ama gölgem oldun sen adım adım 
Kazadan belâdan sesledin beni 


Her zaman itaat vardı sesinde 
İncinmesin diye son nefesimde , 
Kuştüyü yastığa yasladın beni 


Helâl mirasına katmadın hile 
Güzel görünmem için mezarda bile 
Sen Fatihalarla süsledin beni. 


Hasan DEMİR 


n 


NE GÜZEL MAİ 
ZARA.BU DA 


RUSLARIN KARAPE-İ( İLARIN API NE- 
1 NİZ'PEN TÜRKİYE 'YEJ |DiR YÜZBAŞIM. 


DOLAYISIYLA NATO 
YA YÖNELTEBİLE 
CEKLERİ BİR SAL 
| DIR! HAKKIN 


BAKIN / KARS 
HAVAALANININ | HAYAALANI PA HEMEN 
RADYO SİNYAL- | HEMEN KARS HAVA 

LERİNİ NET 
BIR ŞEKİLDE 
ALIYORUZ. 


uU-3 UGAĞI, FIRTINA BULUTLARI 
İGİNDE SARSILARAK YOLA DEVAM 


A VOLKAN, DUYDUĞU 
> GARİP BİR KUŞKU 
İLE YERİNDEN KALK 
M7 Ts 


Y RUSLARIN ERİVAN 


ALANININ RADYO 
z FREKANSINDAN 
YAYIN YAPAR. 
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ZİGANA 


GÖRÜNEN ŞE 
HİR GÜMÜSHANE 


ÖZET: Türkiye'ye misafir gelen Amerikalı subayları bir albayla Yüzbaşı Volkan gezdirmek üzere görevlendirilir. Amerikalı general Rusların Ka 
radeniz'deki tatbikatları hakkında bilgi almaya çalışmaktadır. Kafile uçakla Kaı:'” “oğru hareket eder. 


ELEKTRONIK BEYİNLER BOBİNPE 
Kİ NOKTA VE GİZGİLERİN ANLAMI- 


COK KöTÜL) 
FIRTINA 


YOLCULUĞUN SONUNA DOĞRU 


HAYIR GENERA 

LİM/UZAK DOĞUDA 
BUNDAN 4OK PAHA 
MÜTHİŞ FIRTINALA 


İZLEDİĞİNİZ RO- 
TANIN POĞRU 

OLDUĞUNA, 
ME, EMİN MİZİNİZ. 
BİNA 2) 


DEP r? 
VW BU İKİSİNİ KA- 


RIŞTIRMIŞ OLA 


UGAK BİR ARA FIRTINA BULUT 


SINIR BOYUNCA COK U&- 
TUM. BU BÖL GEYİ İYİ TAS 


sr  — 2 
DEPİĞİNİZ DPOĞ- 
RUYSA ŞU ANPA 
RUS SINIRINI 
ÖECMİS BULU - 


i 
Y gi KULA 
NIYORUM 


MÜTHİS BİR YANIMIZ PAN 

TU DUYULDU SÜPERSONİK 
i ŞI VE UCAK BİK İET 

İZA SARSILDI. İ 


VOLKAN PISARI BAKINCA Bu- 
LUTLARIN A 


DE UCUYORSUNUZ. 
GÖKLERİMİZİ İH- 


ii” RUNDASINIZI 


KUYRUKTA- 
Ki KIZIL YIL 


> 7 (074 > 
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Bu UCAKLA SÜPERSONİK kaf > YANIMIZDA 6İZ: 
İETLERDEN KACAMAYIZ i 
ONLAR İCİN KOLAY BIR N OLDUĞUNU U- 
HEDEFİZ.İN — iğ N NUTMAYIN / 
is MM e MEC 


U-8 UGAĞI, RUS MİGLERİNİN 
ARASINDA UĞUYORDU.. 


İZİN VERİRSENİZ. BEN PE )--İ 
ATIYORSUN YÜZBAŞI / SİZİNLE ATLAMAK 1STİ— i 


> NR, ğ iz gi N SİMDEKİ İKİ GİZLİ POLİSİ vU- 


RARAK KACTIM. ELLERİNDE- 
Ki Z 
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YERE DÜŞERKEN PARASÜTÜN GE 
TİSi TAR DOĞRU PİZLERİNİZİ 
BÜKÜN/R 
Si ICİN © 


A 
NI OLARAK BO 
Nİ KURTARMA 
ZA YARDIM EP 
BİLi— > 


BULUTLARIN İGİNDEN GEĞİYORUZ. w BENİ TAKİP EPİN 
ATLAMANIN TAM SIRASI. BOBİNİ N N — MİSS PHANCEY/ 
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NE KAPAR AZ . 
KALIRSAK GÖRÜL 
ME İHTİMALI 


Rus N z 
PİLOTLARI ” 
ATLADIĞIMIZI 


3 İ age 2 Z << 
N d b Ni iş TUGAKTAN 
ii? je KEM BİR VEYA IKİ 

GÖRMEMELİ... >: 4 N ! işi ATLARI 

e) / SALİBA.. 


KAFKAS DAĞLARINDA ÖLÜM 


ENAM EDİN / BEN GERİ 
NÜP BAKACAĞIM... 


RÜZGAR O 
PARASÜTU 
SÜRÜKLÜYOR 
KAYIŞLARI 
GÖZEMİYO- 


BİR ULAK 
SESİ CE— 
LİYOR 7// 


ATLADIĞIMI 
ZI GÖRDÜLER 
ĞİMİi ACABAZ?.. 


UĞUNA 
EYEYİM M7 


GÖRÜNÜRDE 

KİMSE YOK | 
AMA KAR TA- 
BAKASINDAKI 
BOZUKLUKLA- 
RI RÜZGARDA i 
SÜRÜKLENEN Yel: 


eN RASTIRMA 
BIR PARASİT MN —İ |YAPSIN- 
MEYLANA CE TİRMİ? GİBİ. İl LAR... 


KORULUĞA 
bİPEN AYAK 2 
İZLERİ VAR. 

HABER VERE - 
YİM DE BU BÖL- 23 
GEDE BİR A- 


AKŞAM oLu-)İÜgem 
YOR. SINIRA Â 
DOĞRU vü- 4 
RÜYELİM. & 

Bu &6iBi Ş5j 
EZL GE-K 
CİSLER 2 
İGİN UYOUN VS 
BİR, YER G 
BILIYORUM. 


İZİPE BATIYA POĞRU YÜRÜMEYE BAS 


VOLKAN VE MARY, KARLA KAPLI ARA- 


DEVAMI HAFTAYA 
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” 17 HAZİRAN 
CUMA 


Mini 


İNGİLTERE'DE 
CANLI GİBİ 
TAKMA EL YAPILDI... 


İngiltere'nin Southampton Üniversitesi 
Elektrik bölümünde son derece mükemmel 
bir takma el yapıldı. 12 yıl süren bir çalışma 
sonunda gerçekleşen el, istenilen şekilde ha- 


ŞEYTAN ARABASI MI, 
UÇAN MOTOR MU? 


Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de piyasaya çıkarılan Wilcomoto adlı motokrosa, "UÇAN MOTOR" deniyor. 

103 kg. ağırlığında motoru bulunan Wilcomoto'nun 
imalinde ve denemelerinde emeği en çok geçen kişi, İngiliz 
motokros şampiyonu Brian Wilcox oldu. Yukarıda deneme 
çalışmaları sırasında görülen Wilcomoto'nun diğer özellikleri ise şöyle: 

En engebeli yolda dahi gidebilecek bir yapıda. Motor 
gücü 500 cc. Önde 260 mm. hidrolik fren var. 


Yeni bir cihaz kalbin durmasını 


. gız /y 
önlüyor yil 


rafından yapılan cihazın binlerce kişiyi ölümden kurtaracağı tahmin ediliyor. 


Amerika'da kalp ameliyatları ile tanınmış bir hastanede yapılan çalışmalar 
sonunda, pille işleyen minik 
bir cihazın kalbin durmasını 
önlediği açıklandı. 

Dr. Michael Mirowski ta- 


İlgililer, her yıl 400 bin 
kişinin kalp rahatsızlıkların- 
dan öldüğünü söylüyorlar. 


kolonyas 


ihraç 
ediyoruz 


Bir süre önce Rize'de 
seri imalâtına başlanan 
hamsi kolonyasını dış 


ülkelere de satmaya 
başladık. 
Özellikle (Ortadoğu 


ülkeleri tarafından çok 
beğenilen hamsi kolonyasının seri üretimi gittikçe artıyor. İlgililerin 
belirttiğine göre Avrupa 
ülkeleri arasında bu konuda istek yapan tek 
ülke Federal Almanya. 


reket ettirilebiliyor. 
Takma elin avuç 
bölümünde bulunan 
yirmi minik motor 
sayesinde parmaklar 
bir sigarayı rahatça 
tutabilmekte, pamuk ile demirin farkını dahi hissedebilmektedir. Kemere 
takılan küçük bir 
bilgisayarla denetlenen el o 14 değişik 
hareket (o yapiyor 


Gemi modelleri 
yarışmasında 
Avrupa 
şampiyonuyuz 


Bükreş'te yapılan 
gemi modelleri yarışmasında Türk ekibi 
beş altın, bir gümüş 
ve bir bronz madalya 
kazandı. 

Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı'nda düzenlenen törende yarışmacılara (o ödülleri 
verildi. 13 ülkeyi geri- 
de birakan ekibimiz 
Avrupa (o şampiyonu 
olmanın gururunu taşıyordu. 


wi. onuğilmmi 
ÇOCUK ŞENLİĞİNİN 


EN GÜZEL EĞLENCESİ 
KUKLALARDI 


irvet Sim ve Nev- 


DÜNYANIN EN KÜÇÜK 
SATRANC TAKIMI 


Yapı ve Kredi Bankası'nın küçükler için 
kurduğu kukla tiyatro- 
su tarafından Üsküdar 
Amerikan Kız Koleji'nde düzenlenen "'Çocuk 
Şenliği"'nde kukla gösterisi sunulmuştur. 


zat Açıkgöz tarafından 
yönetilen kukla gösteri- 
si, kalabalık çocuk topluluğunca ilgi ile izlenmiştir. Küçükler İbiş'i 
çok sevdiler ve birkaç 
defa sahneye çıkmasını 
alkışlarıyla sağladılar. 


Çocukresimleri 


© 


İsviçreli beş saat teknisyeni iki yıl uğraşarak dünyanın en'küçük satranç takımını yapmayı başardı. 
2 milimetrekarelik: satranç tahtasının üzerindeki 


taşlar çelikten yapılmış. Piyonlar 1.5 mm, vezir ve 


şah ise 2-2.5 mm. boyunda. Bu mini takımla satranç 


oynamak için meraklıların ellerine bir büyüteç alıp, 


saatçi pensiyle taşlara yön vermeleri gerekiyor. Yukarıdaki resim, normalinden sekiz defa daha büyütülmüştür. 


İstanbul'da sergilendi 


Pınar Süt tarafından ilkokul öğrencileri 
arasında tertiplenen resim yarışmasında dereceye giren resimler, İstanbul Odakule'de sergilendi. 

İki yıldır yurt çapında düzenlenen resim 
yarışmasında dereceye giren 150 eser, küçüklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekti. 

Bu yılki yarışmada üç üstün başarı ödülünü paylaşan öğrenciler şöyle: 

Cengiz Arılık- Gelenkova İlkokulu AY DIN 

Meliha Aksoy- Hereke Köyü İlkokulu TE- 

KİRDAĞ 

Aslı Turhan- Bahçearası Köyü İlkokulu 

AYDIN 

Amaçlarının küçük öğrencilere güzel sanatları sevdirmek olduğunu söyleyen yetkililer, çalışmalarının daha geniş kitlelere hitap 
etmesi için çaba gösterdiklerini de belirttiler, 


Amerikalı Michael Roman da, dünyanın en küçük kemanını yaparak 
rekorlar kitabına girme- 
yi başardı. 


67 yaşındaki ustanın 
yaptığı keman 3 santim 


 BUDAEN KÜÇÜK KEMAN 


boyunda, 2 bin saat süren 


bir Ooçalışma sonunda 


meydana gelmiş. Kema- 


nın yapımında kiraz ve 
dut ağacı kullanılmış. 
Çok güzel ses veren kemanın yayı ise insan saçlarından yapılmış. 
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DEVLET 


BAŞKANLIĞI 


KUPASI | 
SAHİBİNİ 
BEKLİYOR. 


evlet Başkanlığı Kupası onu- - 

müzdeki günlerde sahibini bulacak. “ 
Bu kupa lig ve Türkiye şampiyonluğunu 
kazanan takımlar arasında oynanır. Evvelce Lig ve Kupa Şampiyonluğu'nu aynı takım kazanmışsa Devlet Kupası'nı 
da o takım otomatik olarak kazanmış 
kabul edildi. Daha sonra bu konudaki 
yönetmelik değiştirildi. Lig ve Kupa 
Şampiyonluğu'nu aynı takımın kazanması halinde Devlet Kupası için lig 
şampiyonu ile Türkiye Kupası ikincisi- 
nin karşılaşması kabul edildi. j 


“Geçen yıl Devlet Başkanlığı Kupası'nı Galatasaray aldı. 


GALATA Beş 
EŞİKTAR (ÇE Otomatikman 
1969: GALATA! AN 
Yar GÖZİŞEHİRSPOR- Galatasaray: 


GENÇ BOKSÖRLERİMİZ SPOR 
SAYFALARINA ez kanda ak 
ALTINLAR ez Boks Turnu- 


vası adı altında düzenle- 


İŞLİYOR nen şampiyonaya katılı- 


yoruz. Bu şampiyonada 
Ma 8 genç boksörümüz ringe 

Eyüp Çiftçi ve Mustafa Genç, çıkacak. 
Avrupa karmasında Bu yıl boksta küçüm- 


E ni senmeyecek dereceler al- 
yer alabilecek iki isim... dık. Avrupa Şampiyona- 


» ankaragücü: 8-9 
; GALATA A latasaray: 2-1 


bahçe: 10 

OR- Fenerbahçe: — 
1978: TAAEZONSPOR. Fenerbahçe 24 
A 
e ANKARA SARAY- Beşiktaş. 20 


B alkan Atletizm Şampiyonası 
24-26 Haziran tarihleri arasında 
İzmir'de yapılacak, Dünya çapında 
derecelere sahip atletlerin katılacağı 
yarışmaların çok çekişmeli geçmesi 
bekleniyor. 
Bugüne kadar düzenlenen 41 Balkan Şampiyonası'nda zaman zaman 
bazı dallarda bizim atletlerimiz de al- 


İZMİR'DE YİNE 
ŞENLİK VAR... 


Balkanların tanınmış atletleri İzmir'de toplanıyor 


kros ve maratonda başarılı oldular. 
Bu arada 1978'de Ekrem Özdamar 
yüksek atlamada 2.20 ile birincilik 
aldı. 

Balkan ülkelerinin güçlü atletleri- 
nin katılacağı yarışmalar zevkle izlenecek. Bayanlar cirit atmada Yunan, 
uzun atlamada da Romen atlet dünya 
rekoruna sahip. 


tın madalya kazandılar. Özellikle 

Atletlerimiz bu yafışmaya iyi ha- 
» 'zırlandılar, Bu Igaristan ve Avusturya'- 
daki yarışmalarda iyi sayılacak dereceler yaptılar. İzmir'de Naili Motan 
yarışmalarında da Şükrü Çaprazlı 
100 metrede 23 yıl önce kırılan 100 
metre rekorunu 10.4 ile yeniledi. Bayanlarda Semra Aksu yeni rekorlar 
kırarak formda olduğunu gösterdi. 
Mehmet Altun ve Mehmet Terzi ma. 
ratonda kolay geçilemeyecek atletler 
arasına girdi. Sermet Timurlenk ve 
Mehmet Yurdadön katıldıkları yarış- 
İ malarda şampiyonluklar kazandılar. 


İlerisi için ümit veren genç atletle- 
i rimizin, güçlü rakiplerle yarışmaları 
özellikle deney kazanmaları yönünden son derece yararlı olacak, 


Genç 


atletlerimizden 
başarı 


bekliyoruz 


utbolda Ümit Milli Takımımız 
22-25 Haziran tarihleri arasın 
da Bulgaristan'da düzenlenen Bal- 


sı'nda Eyüp Çiftçi ve yoruz. Böylece genç ep ein Şam piyonası'- 
örlerimi beli na katılacak. 
Mustafa Genç madalya Oboksörlerimiz tecrübeli Bien glam Xöpöia sekileri 


kazandı. Bu iki boksörü 
müzün Avrupa karmasın- 


rakiplerle karşılaşarak bir 


de yapılacak maçlarda Bulgaristan 
şeyler öğrenme imkânını 


Romanya ve Yunanistan ile karşıla 


/ önü buluyorlar. şacağız. - 
ve e ir ki NN —i y” Ümit Milli takımımızda Rıza, Siir eğilim var, ei ( d nan ve Metin (Beşiktaş), Rıdvan 


—ve 
Boksta son yıllarda N 
özellikle genç boksörle- “4 
rin yetişmeleri yönünde & 
olumlu bir tutum içine —> 
girdik. Uluslararası turnu- * ç 
valara genç eiemanlardan 21 
kurulu bir ekiple katılı o 


Ng 1 


“j0 1/ rr 


(Boluspor), Erdi, Hakan (Altay) ; 
Murat, Tanju ( Samsunspor), İsmaili 


(Gaziantepsporj, Yusuf (Kocaeli 
spor), Eser (Bursaspor), K. Şenol 
(Sakaryaspor) gibi gelecek için ümit 
veren genç elemanlar var. ümit Milli takımımızda çoğunluk elbette ki 
gençlerde olacak. Ancak takımda 
Necdet ve Raşit gibi tecrübeli elemanlara da yer verilmesi bekleni- 


Ş imdiye kadar evlerimizde dinlediğimiz plakların renkleri hep 
siyahtı bildiğiniz gibi. Ancak son günlerde ünlü seslerimizin piyasaya çıkardıkları longplayler renk konusunda 
,adeta birbirleri ile yarışıyor. Plak 
dünyasının girdiği kriz üzerine böyle 
bir değişiklik düşünen yapımcılar gayelerine ulaştılar mı bilemiyoruz. Ancak bu yeni plakların göze daha hoş 
göründüğü bir gerçek. 


Değişik renkli plak uygulaması ilk 
olarak Ajda Pekkan'ın "Süper Star- 
83" adlı son longplayi ile başladı. Bu 
plak alıştığımızın dışında şeffaftı. 

Ardından Ümit Besen ile Oktay 
Arman'ın yine şeffaf yani beyaz 
plakları piyasaya çıktı. Bunu Rüya 
Çağla adlı şarkıcının şeffaf plağı takip etti, Rüya Çağla'nın plağının bir 
özelliği de her plak alana bir de parfüm verilmesi idi. ülkemizde böylesi 
ilk defa oluyordu. Ve derken İbrahim 
Tatlıses "'Yalan"' adlı plağını doldurdu. Bu plak hepsinden değişik olarak 


FÜSUN ONAL SONUNDA 
«OH» DİYEBİLDİ... 


ünlü hafif müzik sanatçımız, yoğun çalışmalardan, 


dinlenmeye ancak fırsat buldu 


ye Hafif Müziği'mizin ünlü seslerinden Füsun Önal, yaklaşık altı aydır tivatro vaparek ikinci bir meziyeti olduğunu da bir güzel ispatladı kendisi- 
ni sevenlere, “Yeditepe Oyuncuları” tiyatrosunda “Kelebekler Özgürdür” 
adlı ovunda 6 avdır sahneye çıkan ve çok başarılı olan Önal, Ankara'daki son 
gösteriden sonra nihayet dinlenme imkânını bulabildi. Önce İstanbul'da 
daha sonra da Ankara'da sözünü ettiğimiz bu oyun ile sahneye çıkan Füsun 
Önal, Bodrum'da şöyle gönlünce bir tatil yaptıktan sonra hayli zamandır ara 
verdiği müzik calışmalarına yeniden ağırlık vereceğini belirtiyor. Bakın bu 
konuda Onal neler söylüyor: 

“ Müzik benim hiç şüphesiz ilk göz ağrım ve asıl mesleğim. Müzikten 
kopmam düşünülemez. Tiyatro ise küçüklüğümden beri ilgi duyduğum bir 
sanat dalıydı. Tam 6 ay tiyatro yaparak bir anlamda kurdumu döktüm. Ancak 
inanın şok yoruldum. Oyunumuz Ankara'da da sona erdi. Şimdi hiç vakit 
geçirmeden Bodrum'a dinlenmeye gidiyorum. Ondan sonra ise ver elini 
müzik. Yeni bir longplay ile müzikteki suskunluk dönemimi kapatacağım.” 


W 
© 


PLAKLAR 
GÖKKUŞAĞINA DÖNDÜ 


mavi renkte piyasaya sürüldü. En son 
Kibariye kırmızı renkli plağı ile ortaya çıkıverdi. Bundan sonrasında hangi şarkıcının, hangi renkte plak dolduracağını kestirmek güç. Ancak siyah plakların yavaş yavaş tarihe karıştığı bir gerçek. Bu arada şunu da 
hemen belirtelim, Mühim olan plakların orenginin değişmesi değil tabii. 
Plakların satılması için daha kaliteli 
eserlerle, daha kaliteli müziklerin yapılması gerekir. 


* “Sarmaşık” âdlı progra- 
“mın çekimine hiç o mazeret göstermeden katülmayan Emel Sayın TRT'cile- 
Tin kara listesine girdi. Ün- 
© lü sanatçı konu için sadece 
“ “Çekimim olduğunu unuttum” demekle yetiniyor. 


»* Yıllardır birlikte çalıştığı 
Virgül'den (Enver Demir 
kan) ayrılan Nokta (Abdulla hin) kendisine yeni 


İbrahim Alben yeralıyorlar, 


a e) 
* Hafif müziğimizin genç 
seslerinden Kayahan ile 
Ayşegül Aldinç bundan 
© böyle birlikte çalışma kararı 
aldılar. İki sanatçı sahne 
için çok değişik bir prog- 

“ ram uygulayacaklarını  belirtiyorlar. 


KS 


? 
. Olimpia'da konser verme 
© obaşansını gösteren genç şar- 


© kıcımız Zerrin Özer, yeniden 4 
Paris'e gitmeye hazırlan K 
yor. K 

? GAÜ 
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Yazan ve çizen: 
ŞAHAP AYHAN 


ÖZET * Kanlı Perebeyi Şatodarı 
kaçan Tengiz ile,ormanda dolaşan € 
) dev arslanı yakalamak için sünek. 
SİMDİ NE X- avi terbiplemisti. Arsları tuzağa düşmüştü 
FACAGIM... 


mi "İNE YAPACAĞINI HAN 
7 p LÂ ANLAYAMADIM 


— 


USTAYI ARA- 
SANIZ. BU— 
LAMA 


VA CANINA NC KIR YIL DpÜ- 7 SEN DE TUZAYÇILARIN 
NE AKLI | ŞÜNSEM Böy- kğ Ey PL SARI İMİŞSİN HANI. 


BU PUZUMDA CENESİN! 
ACABİLECEL BİR ARS- £ 
LAN DAHA DOĞMADI. 


Mİ 


<> 
Pİ MAKARA FALAN 
A TALALIM.HAYDI . 
YA, ARSLAN PEH 


A, YANLAR 


GÖZPÜNÜZ. MÜ 
İp ARLAPAŞLAR. ”.. BENİM 


HAH..PENÇE - 
i ZEYA GÜCÜME VE USTALI- 


LERİNE İLMEK. Z e 
GECİZMEK. HEP- 7 GIMA SU KEPİCİL BiLE 
> | PAYANAMADI 


SEN DE PEY yi k DAR e 
/AĞCISIN İİ HiGSEN ARSLAN : 
sl i, | NADA KAZSILAŞ BAKALIM 


GEVEZELİĞİ BIZALIN 
DA İŞARET VERDİĞİM 
ZAMAN İPI YAVAŞ YAVAS 
WZALIN... 

LIZPIRMA- 
YIN. YOLSA 
AZSLANIN 
KUYZUĞUNU 
BIZAKIRIM. 


AMAN HUY- 
RUGUNU SIZI 
SIKI TUT. BIZAK- 
MA PÂ BOYU Ei- 

SALMASIN. 


BU ARSLAN, Saklandığı yerden her 
BENİ YER. Mi şeyi soyradaen Tengiz ,an- 
NESELA. sızın derebeyinin .Sesini 
duydu 


NİHAYET 
OLPU BU iğ... 
ŞiMPi KAFESİ 
YUKAZI ÇEKMEK- 

TEN BASKA | 


ğ 
İSİMİ e | SENONU, . 
iz KALİ SEPSN Giei 


GELİYO... 


HAYDİ ÇEMBEZİ DARALTIN . YAVIZU- 
LAZI BULACAĞIMIZA EMİNİM .BU 
ARADA TENGİZ. SEYTANINI DA BEL- 
Ki ELE GEÇİRİRİZ... 


LIYDİM . BULUZLAPSA 
YAVRULARA İyi BAYILIR... | gi 
AMA ORADA BAĞLI bisi GE- “|, TUZAKÇI OLDUĞUN 
YiZ İLE YIĞILI OTLARI GÖ- GİBİ YAMAN BİRİZ Sü- 
EÜZLERSE BU CİMAPPA EÜCÜSÜ İMİSSİN .YAVZU- 
LARI BULUP TESLİM ETTİ- 


BULUNDUĞUMU HE- ME 2 
MEN ANLARLAR... GİMİZE ez çil 
ÖNELİM., 


“0 


- BL 


yer > e z 
OTLARI PAĞTTIP RE 
maal iv mmm ii id DUZUN ..TENGİZ. DEĞİLSE BİLE 
ide EU CİVAZPA INSAN OLDUĞUMA EMİNİM. 
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zaya çıkacak ilk Batılı kadın 

heyecan içinde görev gününü 

bekliyor. Beş yılı aşkın bir süredir yaptığı yoğun çalışmanın meyvesi- 
ni “Challenger” ile uzaya çıktığı zaman almış olacak. >: 


Saliy Ride adındaki bu kadının macerası Amerika Uzay Araştırma Merkezi NASA'nın verdiği bir ilânı okumasıyla başladı. İlânda NASA,uzay uçuş 
programında görev verilmek üzere kadın astronot adayı aradığını bildiriyordu. İlânı gören Sally Ride vakit geçirmeden müracaatını yaptı. 


NASA, başvuran pek çok kadın 
adayı çeşitli testlerden geçirdi. Bir sürü sınava soktu. Bunlardan başarılı 
olan 35'ini öğrenci olarak kabul etti. 
İşte o güne kadar hayatını eczacılık 
yaparak kazanan 27 yaşındaki Sally 
Ride de bunlar arasında yer aldı. 

Vücut yapısı ve özellikle sinirleri 


Siz gelin de 
bunu 


CC) Sally Ride'ye sorun... 


son derece sağlam olan adayların, çalışmaların ilk safhasında yetenekleri 
geliştirildi. Daha sonra bunlara pilotluk öğretildi. Zaten jet uçağı kullanmasını bilen Ride bu devreyi kolayca 
ai Fakat yorucu çalışma sürdü 
gitti. : 

Bitmez tükenmez paraşütle atla- 
ma deneyleri yapıldı. Adaylar saatler- 
ce buz gibi suda yüzdürüldü. Uzaya 
fırlatılış sırasında ortaya çıkan yer çekimi gücüne mukavemetleri ölçüldü. 
Uzay koşullarına göre hazırlanmış deney odalarında değişen şartlara ne kadar uyabildikleri belirlendi. 

Beş yıl süren bu yoğun “çalışma 
programı Ride'i yıldırmadı. Genç kadın dayanıklılık yönünden erkeklerle 
eşit olduğunu kanıtladı. Ve sonunda 
kendine Challenger ile uzaya çıkacak 
ilk Batılı kadın astronot olacağı müjdelendi. 

Bugün 32 yaşında olan Sally Ride 
şimdi uçuş gününü iple çekiyor. 


5| Beş yıl önce 
NASA'nın 
astronot olarak 
yetiştirmek üzere 
İ kabul ettiği 

35 kadın aday o 
günden bu yana 
bir sürü 


PN zorlu deneylerden 
z geçirildiler. 


“OKULU 


SİZLERLE 


KARİKATÜR 


SEMİH | 
BALGIOĞLU 


Sevgili Çocuklar 


“Karikatür Okulu'muz açıldığından bu 
yana aşağı yukarı bir yıl oldu. Sizlere bu sayfada birkaç defa karikatürlerinizi kurşun veya tükenmez kalemle çizmemenizi ayrıca, 
basınımızda yayınlanmış karikatürlerden ve 
fıkralardan esinlenmemenizi öğütlemiştim. Ne 
var ki, son haftalarda bize gönderdiğiniz karikatürlerde yapmayın dediğim şeylerin çoğunu 
yaptığınızı üzülerek görüyorum. Bundan ötürü 
de böyle karikatürleri yayınlamıyorum. Yine 
tekrar ediyorum. Karikatürlerinizi düz beyaz 
kâğıda çini mürekkebiyle çizeceksiniz. Kurşun veya tükenmez kalemle çizilmiş karikatürlerle, basınımızda yayınlanmış karikatürlerden 
ve fıkralardan aktarılmış karikatürler yayın- 
Janmaz. 

Hoşçakalın Çocuklar. 


Semih Balcıoğlu 


Turgut TAŞKIN— TRABZON 
Esprin iyi. Çizgiye çalış ve biraz daha büyük 
çalış. Selâmlar. 


ğ / 
Hakkı USLU—DENİZLİ 


Aferin sana. Karikatür anlayışın ve karikatürlerin çok 
iyi, Karikatür çizerken çini:mürekkebinin dağılması halinde beyaz guaj boyayı fırçayla birâz sulandırıp sürer- 
sen boya kuruyunca hiç bir iz kalmaz.Yeni karikatürlerini bekliyorum. Selâm ve sevgiler. 


KARİKATUR OKULU İKARIK/ 


p—— 


BÜLENT 
OĞUZKURT 


Bülent OĞUZKURT— GAZİANTEP 
Yeni çalışmalarını bekliyorum. Selâm ve sevgiler. 


BUNU BANA 

NASIL YAPAR- © 

EİN OĞLUM ! ŞiMDI 

BEN SANA NAglL 

HEDİYE ALÂCA- 
GM. 


> > — > GL 
Tamer YILMAZ— KARADENİZ EREĞLİSİ 
Çocuk büyükçe olmuş. Yerdeki adamın ve 
çocuğun ceketindeki tarama ve puanlar fazlalık. Hiç gereği yok. Biraz daha büyük çalış. Selâmlar. 
Sa : — 


CENGİZ COŞKUN— ADANA 

Çok, ama çok çalışman lâzım Cengiz kardeş. 
Karikatür çok zor bir sanat. İşin kolayına gidince 
o seni bırakır. Selâmlar. 
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ATÜR OKULU KARİKATÜR OKULUĞU 


Adnan BAŞ—SAMSUN 
Çok çizgi kullanmışsın. İmzanı büyük atmışsın. Ama 
esprin çok başarılı olduğu için karikatürünü yayınlıyorum, Selâmlar. 


Recai OKTA Ş—SAMSUN 
Kompozisyonun ve esprin iyi. Yüzlerde fazla çizgi 
kullanıyorsun. Yüzleri daha net çiz. Etiketlerin hepsini aynı durumda çizmişsin, Değişik durumlarda olsa 
daha iyi olurdu. Resme hareket verirdi. Selâm ve sevgiler. 


M.AYTEKİN—ANKARA 
Esprin iyi. Kahvecinin elini iyi çizmemişsin, 
İşaret parmağı o çengelin halkasına girer ve tep- 
si o şekilde taşınır. Bu yayınlandıktan sonra bir 
de kendin için çiz ve yanlışını anla. Yeni çalışmalarını bekliyorum. Selâm ve sevgiler. 


l 


— BUGÜNVÜ GEZİNTİNİZ NASI 
GEÇTİ AHMETCİĞİM... 


HANIM, 
VİDEO ÇEKİ- 
GSİNİ GETİZ 
CABUK .BİR. 
KARTAL YU- 
Bu 


LÜTFEN 


Kadın korkak b? 
hostese fısıldadı: 

—Aman şekel 
olur pilota söyleyi 
bir arıza olursa, 
alana iniversin. 


TECRÜBE MESELESİ 


Büyük bir mağazanın kadın eşyası 
Satan bölümünü idare eden şef, yeni 
tezgahtarları etrafına toplamıştı. Onlara işin inceliklerini anlatıyordu: 

—Beni iyi dinleyin. Eğer müşteri 
yirmi yaşın altındaysa, satacağınız şey 
için “Sizi daha büyük gösterir” deyin. 
Yirmi yaşın üzerindekilere söyleyeceğiniz cümle ise, “Sizi daha genç 
gösterir” olmalı. Ama müşteriniz “kırk 
yaş civarındaysa, tek yapabileceğiniz 
şey pazarlıktır. Çünkü onlar için önemli 
olan tek şey kalmıştır. FİYAT. 


—Bu OZMAN BANA 
ÇOK UĞUZSUZ GEL 
AZIZİM.BEN DE Gi 
ETMEYE .KAPAR. 
VERDİM... 


—HEY ŞABAN ,FOTOGZAF MALİI- 
NENİ AL HEMEN GEL.HARILA 
BİZ. GÖZÜNTÜ VAZ BURADA,. 


AKILLI ŞOFÖRÜN 
TAKTİĞİ 


Duraktaki taksiye binen adam, az sonra şoföre 
bir cüzdan uzattı: 


YAZISIZ. 


—Şoför bey, birisi cüzdanını düşürmüş, kanepe- 
de duruyordu. 


Şoför gayet sakin cevap verdi: 


—Birakın yerinde kalsın. İçinde bir şey yok... 
N Müşteri çekmek için yem 
—BANA NE PALIĞIMA LÜTFEN BIR| olarak kullanıyorum. 
BANYO HAZIZLAIZ. MISINIZ 7... m 


DİKKATLİ ANNE 

Çocuk koşarak annesinin yanına geldi: 

—Anne, güneş batarken etrafa saçtığı kırmızı 
alevleri seyredebilir miyim? 

—Tabii... Ama dikkat 
et de fazla yanaşma. 


— SAFİNAZ. HANIM LÜTFEN ŞU NokTA- 
LARI YENİDEN ZOYAZ MISINIZ. 7 BUN- 
LARIN HEPSİ; DÖLÜLÜYORZ... 
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ıllar önce oğluna darılan Ali 

dedenin kırgınlığı geçen zamanla birlikte büyüyüp kin 
şeklini almıştı. Eşin dostun, bağışlaması için yaptığı baskılar fayda 
vermiyordu. Onu asla affetmeyeceğini tekrarlayıp duruyor, elini öpmeye gelirse kabul etmeyeceğini 
söylüyordu. 

Yaşlı adam çocuksu bir inatla 
direndikçe alevlenip büyüyordu hırsı. 
Yıllar böyle geçti. Artık dizleri 
titreyen, gözü görmeyen bir ihtiyar 
olmuştu Ali dede. İçindeki özlem 
onu daha da çekilmez bir insan yapmıştı, Huysuzlukları karşısında karısı Emine nine bile isyan ediyor: 

—Yeter artık bey! diye söyleniyordu. Koca kasabada adınla değil, 
huysuzluğunla anılır oldun. 

Bu ikazlar Ali dedeyi akıllandırıyor muydu? Ne gezer... Daha da 
ilerletiyordu işi. İnsanlar ona yaklaşamadıklarından çatacak kimseyi 
bulamıyor, bu defa da evdeki tekir 
kediden, bahçedeki çomardan, hat- 
ta çil horozdan, tavuklardan alıyordu hırsını. Emine nine: 

—üstüme iyilik sağlık, diyordu. 
Böyle giderse canlı namına kimse 
uğramayacak sem timize. Herkesi kırıp geçiriyorsun bey. Bilmiş ol ki 
bu yaptığın hâtalı, pek hatalı bir 
davranış. 

İşin kötüsü Ali dede kırk yıllık 
karısını da paylıyordu bu defa. 

Aslında Emine nine acıyordu 
yaşlı adama. Onun, evlâdını ne çok 
sevdiğini, özlemiyle kininin çatışmasından ne yaman sarsıldığını hissediyor, üzülüyordu. 

—Gel bey, diye yalvarıyordu zaman zaman. Bu kin mezara kadar 
gitmez. İzin ver gelsin oğlun. Gelsin, elini öpüp af dilesin. Büyüklü- 
gün şanındandır bağışlamak... 

Yaşlı adam her defasında sakalını titreterek başını sallıyor: 

—ölümü çiğnemeden o vefasız 
geçemez bu kapıdan. Onun yüzünü 
görmek istemiyorum, diyordu. Ger 
çekten de oğulları cesaret edemiyor, o kapıdan geçemiyordu. 

Fakat bir bayram sabahı kapıdan 
sarışın, çilli yüzlü, elâ gözlü 7-8 yaşlarında küçük bir kız girdi. Ve o 
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ö Yazan: 
Birsen TÜRKÖZ 


köhne, soğuk yüzlü evi sıcacık bir 
gün ışığı gibi aydınlatıverdi. 

Ali dede bir süre çatık kaşlarının 
altından sinirli sinirli izledi küçük 
kızı, Ne yüz verdi, ne konuştu. 

Fakat o sevimli yaratığa soğukluk işlemiyordu. Minicik elleriyle 
ihtiyarın ak sakallarını okşuyor, buruşuk titrek ellerinden tutup bahçe- 
ye götürüyor, ona uğur böcekleri 
bulup getiriyordu. Bastonum nere- 
de? Hani şapkam? dedirtmiyordu. 
Sabahleyin uyanıp, bahçeden incecik sesini, neşeli kahkahalarını duydu mu, görüp, "Dedeciğim, günaydın! Bak, tavukların yemini ver 
dim"'deyip, yanına koştu mu Ali 
dedenin içini bir tatlı haz sarıyordu. 
O vefasızın kızı olduğunu unutup, 
küçük, sevimli başı avuçlarına almak, altın parıltılı kumral saçları 
öpmek istiyordu. 

Soruları bitmiyordu küçük kızın. 
Kentten gelip ilk defa tabiatın kucağına atılan herkes gibi soruyor, soruyordu. Öylesine masum, öylesine 
tatlı sorulardı ki, Ali dedenin direnmesi çok sürmedi. Zevkle, hevesle, 
sevgiyle anlatmaya başladı. Biri 7, 
biri 70 yaşında değil de yaşıt iki arkadaştılar sanki. Zevkleri, duyguları, sevgi ve sevinçleri öylesine yakındı. Bahçedeki her çiçeğin, her böceğin, her taşın, her ağacın hikâyesini anlattı ona, 


Bir gün küçük kız kapının ağzın: 


daki kiraz ağacını göstererek, sevinçle ellerini çırpmış, "Bu kiraz 
ağacının öyküsünü biliyorum. Babam doğunca dikmişsin, onunla yaşıtmış"' demişti. 

—Kim anlattı bunu sana? 

—Babam. 

Yaşlı adam bir an bocalayarak 
susmuştu. Bu küçük kızın babam 
dediği onun oğlu, şu evde adının 
anılmasını yasakladığı vefasız değil 
miydi? Bu sevimli mahlük kendisine 
o vefasızdan mı söz ediyordu. Nasil 
cesaret ediyordu buna. 

Önce kızıp azarlayarak (bir daha 
adını anmamasını) söyleyecekti. 
Vazgeçti. Gizlemeye çalıştığı öz- 


lem ve yapmacık bir ilgisizlikle: 

—Ne dedi? diye mırıldandı. 

Küçük kız gidip ağacın yosunlu, 
esmer gövdesini okşayarak: 

—Bunu ellerinle dikmişsin, sulayıp, budamış, aşılamış, evlat gibi 
sevip okşamışsın, Babam hep anlatır. Anlatır, anlatır, sonra der ki: 
"O ağaca babamın elleri değdi. Daha da izin vermezse gidip ellerinin 
değdiği o ağacı öpeceğim..." 

Derin bir sessizlikle bir süre ağaç 
yapraklarının hışırtılarını, kuşların 
şakrak cıvıltılarını dinlediler. Yaşlı 
adamın gene ak sakallı çenesi titremeye başlamıştı. Küçük kız tedirgin, çekingen bir sesle yavaşçacık: 

—Neden dedeciğim? diye sordu. 
Neden görmek istemiyorsun baba- 
mı? 

Yaşlı adam silkinip küçük kıza 
baktı. 

—İstemiyor muyum? diye kekeledi. Dolan gözleri taşmak üzereydi. 

—Seni öyle seviyor, öyle özlüyor 
ki diye sürdürdü küçük kız. Yaşlı 
adam yutkundu. Ağlamamak için 
kendini güç tutuyordu. Arkasını dönüp yürüdü. Bastonunu toprağa vurarak: 

İstemiyorum! diye bağırdı. İstemiyorum ya! Şeytan görsün yüzünu, 
Bir daha sormadı küçük kız. 
Ama, ne garip ki, aralarında gizli bir 
anlaşmayla konuşmadan da yaşatmaya başlamışlardı sanki onu. 

Giderek bahçenin dışına açıldılar. Evlerinin arkasındaki koruluk 
tam onlara göreydi. O kızgın yaz 
sıcağını, sık ağaçların serinliğinde 
hissetmiyorlardı bile. 

Koruluğun içinden küçük bir 
de ırmak geçiyordu. Yatağındaki 
taşlara çarpa çarpa köpüren sular 
bile iki tarafındaki ağaçlarla gölgelenip serinliyordu. 

Bu suyun kenarında oturup dinlenirlerken küçük kız ömründe duymadığı mutluluğu duyuyor, yaşlı 
adam hayatını ikinci defa, hem de 
en mutlu şekilde yeniden yaşıyordu. Ali dede çocuklaşmıştı, Gevrek 
kahkahaları, heyecanlı, coşkulu haliyle torunundan farkı yoktu. 


Elele şelâlenin bulunduğu tepe- 
ye tırmanıyorlar, Emine ninenin hazırladığı azık çıkınıyla orada piknik 
yapıyorlardı. 


Orman, temiz hava küçük kızın 
iştahını açmıştı. Dede-torun ne bulurlarsa atıştırıyor, hiç bir şey bulamazlarsa dere kenarında yetişen terelerden toplayıp, ekmeklerine katık ediyorlardı. Daha sonra böğürtlen, yaban çileği topluyor, yedikleri 
kadar yiyip, yiyemediklerini çörek 
yapması için Emine nineye götürüyorlardı. 

Tabiatın güzelliği anlatılır gibi 
değildi. Yükseklerden dökülen su- 


yun şarıltısı onları kendine kadar 
çekiyordu. Billur gibi suyun kayalardan aşağı akıp giderken çıkarttığı gürültüden birbirlerini duymazlardı. Bu manzaraları seyreden küçük 
kızın her defasında gözleri hayranlıkla büyür, korku karışık bir heyecanla dedesinin ellerine sarılırdı. 
Onun bu hali Ali dedeyi de heyecanlandırıyordu. İçinde yaşayıp da 
şimdiye kadar farkedemediği bu güzellikleri O da torunuyla birlikte 
yeniden keşfediyordu. Dede-torun 
bazen kayalar arasındaki yatağın- 
dan köpürüp kaynayarak ağaçların 
arasına dalan suyun akışını izleyip, 
onun ayna gibi berrak bir çay halini aldığı yere kadar yürürlerdi. Kenarına oturup dinlenirlerken, sevgiyle birbirlerine gülümserler, küçük 
kız anlamlı anlamlı göz kırparak, 
"Yoruldun mu?..." derdi. Ali dede 
onun bu halini tıpkı oğluna benzetiyordu. Hem de ne benzetiş. Küçük kızın adaçayı toplamak için 
önden tepelere tırmanışı, durup 
beklerken elindeki sopayı sallayışı, 
tıpkı tıpkı babasının küçüklüğüydü. 
Ya şakaları!.. Kırmayan, ama insanı 
şaşırtan cin gibi soruları. 

Bir gün, soluk soluğa peşinden 
tepeyi tırmanan dedesine: 

—Söyle bakalım, demişti. Buraya 
kaçıncı tırmanışın? 

Ali dede tereddüt etmeden omuzunu silkmiş: 

—İki, bilemedin üç, demişti. 

—Ama burada doğup, burada büyümüşsün? 

—öyle, diye cevap vermişti yaşlı 
adam. 

Küçük kız bilgiç bilgiç parmağını sallayıp: 

—Belli oluyor, diye gülmüştü o 
zaman. Eskiden beri adaçayı içseydin, adaçayı toplamak için sık sık 
buraya tırmansaydın böyle çabucak 
yorulmazdın zaten. 

“Oğlu da böyleydi. Doğru, yararlı bildiği şeyi sakınmaz, söyleyiverirdi. Bu yüzden de bozulmamışmıydı araları..." Ali dede kendini 
alamayıp: 

—Tıpkı babana benziyorsun, de- 


mişti. Seni izlerken onu, onun küçücük halini görür gibi oluyorum. 
—Ne tuhaf dedeciğim, ben de 
seni babama benzetiyorum. Her halinle, her zaman onu hatırlatıyorsun bana. Belki de bu yüzden aranızda hiç yabancılık çekmiyorum. 


Ve böylece aradaki engel de 
kalkmış oldu. Rahat rahat ondan 
söz etmeye başladılar artık. Bu konu ikisine de son derece zevk veriyordu. Hele Ali dede, yılların verdiği susuzluğu küçük kızın billur sesinde, obur bir hazla gideriyordu. 
Hep ondan konuşulsun istiyordu. 
Torununa babasının küçüklüğünü, 
onun afacanlıklarını anlatırken nasıl mutlu oluyordu. 

Sayılı gün çabuk geçer derler. 
Üç aylık yaz tatili göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, küçük kızın 
okula başlama zamanı gelmişti. Ali 
dede rüyadan uyanır gibi silkindi. 
Torunundan ayrılmayı kesinlikle 
kabullenemiyordu. Böyle bir şeyin 
düşüncesi bile perişan ediyordu. Ne 
var ki onu daha fazla yuvasından 
uzak tutmaya hakkı olmadığını da 
biliyordu. Suskun bir kederle yine 
içine kapandı. Torununu okullar tatil olana kadar göremeyeceğini ve 
bunun kendisine ne kadar ağır geleceğini tahmin ediyordu. 

Ayrılık günü küçük kız boynuna 
sarılıp: 

—Senden ayrılmak istemiyorum 
dedeciğim, hep senin yanımda ol- 


manı istiyorum, dediğinde yaşlı 
adam artık kendini tutamayıp: 

—Ben de! diye hıçkırdı. Ben de 
küçüğüm. Dünyada senin için yap 
mayacağım şey yoktur. Ne var ki 
Şu an çaresizim. Elimden ne gelir 
yavrum. 

Kaçırılmayacak fırsat, önem!' "sir 
andı. Küçük kız aklını kullanıp: 

—Sahi mi? diye haykırdı. Si 
de ciddi misin dedeciğim? Sahi 
nim için her şeyi yapabilir misin” 

Yaşlı adamın şaşkın bakışları 
önünde hoplayıp, çığlıklar atıyor, 
buruşuk yüzünü, ak sakallarını öpücük yağmuruna tutup, "Ne iyi! N 
iyi" diye bağınyordu. "öyle 
de benimle gelebilirsin. Ninemi de 
alıp, birlikte kente gider, kışı orada 
geçiririz. Oh dedeciğim! Canım dedeciğim, senden ayrılmayacağım 
için nasıl mutluyum bir bilsen.. 

—Seninle gelmek mi? Şey yavrum. İyi de, babanla... 

—Babam mı? Babam çıldırır » 
vincinden, 

—Çıldırdım bile... 


Aç kapıdan içeri dalıp. 4 
dedenin kollarına atılan genç adama 
şaşkınlıkla bakakaldılar. Başını Ali 
dedenin omuzuna gömüp öpücüklere 
boğan genç adamın heyecanı taşı 
eritecek güçteydi. Ali dedenin z. uf 
kolları yılların özlemiyle sardı, sıktı, 
göğsünde ezdi oğlunu. Gözyaşlarıyla ıslanan yanaklarını kokladı, kokladı. 

Oda birbirine sarılan üç kişinin 
mutlu hıçkırıklarıyla dolmuştu. Bir 
ara küçük kız dedesiyle gözgü:» geldi. Küçüğün masum gözleri bu yram 
sevinciyle parlıyordu. Ali dee minnet ifade eden bir sesle: 

—Cici kız... diye mırıldanıi: 
kızım benim... 


Cici 


a 


Tabiatın dengesine kavuşması için binti denim gevei karuğ: 


ması gibi sözleri, bu dengenin 
bozulmasının yolaçtığı olumsuz ve 
giderilmesi imkânsız sonuçlar, biliyoruz. Ama orman alanlarının daralması, gölcüklerin, küçük akarsul arın kurumasının çevre için ne kadar 
önemli olduğunu, bu durumla karşılaşanlar çok daha iyi anlıyor. 

İşte bunun son örneği Federal 
Almanya'da görüldü. 

Hamburg şehri yakınlarındaki 
bir bataklık geçen yıl kurutuldu. 
Bataklığın suyu, açılan kanallarla 
akıtıldı. Çevre halkı olayı, tarıma 
elverişli bir arazi kazanılacağını düşünerek sevin çle karşıladı. 

Ancak kısa sürede, önce bataklı-- 
gın kurutulması kararını verenler, 
ardından civarda yaşayanlar, bu gi- 


vk yaratıkları küçük görmeyin, rişimin, yolaçtığı zararları görünce 


hayret içinde kaldılar. 


ölgede kuşların ıla- 

Ayaklar altında sürünen © n göze görülür çekilde azaldı. Bir. 
kh ve bitki türü kayboldu. 

solucan lar Sayesi inde, miki beril İsi ee eşi vam 


lere, solucanlara rastlanmaz oldu. 
Çevrenin eski canlı görünüşü şaşırtoprak nefes alıyor. / Çelçekirse değişi. 
7 | Durum hemen değerlendirildi. 
Küçücük bir bataklığın çevre için 
ararlı maddeler de önemli olduğu belirlendi. Yeniden 
N , ve bu defa kurutulan yere su gelyıne solucanlar sayesinde mesi için bir kanal açılmasına karar verildi. Vakit geçirmeden kanal 

yokediliyor 


açıldı. Bu yılın başlarında durum 
düzeldi. Kaybolan bitki ve hayvan 
türleri yeniden görülmeye başladı. 
Ağaçlar, otlar yeşerdi. Tabiat eski 
canlılığına kavuştu. 

Tabiattaki dengenin zorlamalarla bozulması, gerçekten son derece 
olumsuz sonuçlar veriyor. Buna 
çevre kirlenmesinin etkisinin eklenmesiyle pek çok hayvanın, sayısı 
azalıyor, hattâ tükeniyor. Bir çok 
bitki türü ortadan kayboluyor. 


Hava kirliliği olan yerlerde yağmur damlacıkları havadaki toz ve 


Hava kirliliği olan yerlerde yağmur damlacıkları zararlı maddeleri alarak toprağa 
düşüyor. Bu maddeler toprağın verimini düşürüyor. Topraktaki zararlı maddelerin 
etkilerinin ortadan kaldırılması için özel olarak solucan üretiliyor. Bilim adamlarının en büyük korkuları solucanların da zararlı maddelerden zehirlenip ölmeleri. 


Federal Almanya'da Hamburg şehri yakınlarında bir bataklık 
1982 yili başlarında kanallar açılarak kurutuldu. Bataklığın 
kurutulmasını çevre halkı önce sevinçie karşıladı. Fakat kısa 


kükürtü alarak yere düşüyor. Zarar 
h maddelerle dolu yağmur suyu 
ağaçları ve bitkileri etkiliyor. Uzay- 
dan çekilen fotoğraflar incelenince 
bitki örtüsünün giderek zayıfladığı, 
göl ve akarsuların kirlendikleri açıkça görülüyor. Tabii bitki örtüsü de- 
Zişince hayvan türlerinde de azalma 
oluyor. 

Hamburg çevresinde yaşanan bâtaklık olayı, gelecekte karşılaşıla- 


Kurutulan 
bölgeye 
açılan 
kanalla 
yeniden 
su 
verilince 
tabiat 
kısa 
sürede 
canlılığına 
kavuştu. 


etraf yine yeşillendi. 


cak tehlikeleri gözler önüne serme 
yönünden iyi bir örnek teşkil etti. 
Son yıllarda bölgede balık ve 
kuşların yüzde 50, kelebeklerin yüzde 80 oranında azaldığı, 22 tür 
yarasadan sadece 5 türün kaldığı 
belirlendi. Gelen leyleklerin bile sayıları azaldı. Çevrede sadece 10-15 
leylek yuvasına rastlanır oldu. 
Bataklık olayı bilim adamlarını 


sürede birçok hayvan ve bitki türünün neslinin tükenmeye 
başladığı, otların, ağaçların kuruduğu görüldü. Bunun üzerine yeniden kanallar açılarak çevreye su getirildi. Kısa sürede 


geniş çapta bir araştırmaya yöneltti. Nesli tükenmek üzere olan kelebekler yakalanarak, özel bölümlerde 
üremeleri sağlandı. 120 kelebek türü 
bu şekilde çoğaltılarak ormanlara 
salındı. 


Daha da önemlisi havadaki zararıı maddeleri alarak toprağa düşen 
yağmur suyunun yolaçtığı olumsuz 
etkilerin nasıl giderilebileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ve sonunda solucanlardan yararlanılması düşünüldü. Ulfert Graefe adındaki uzman, solucanların topraktaki 
asidin etkisini ortadan kaldırdığını 
tespit etti, Toprak altında yaşayan 
solucanların, toprağın havalanmasını sağladıkları kadar, zararlı maddeleri yok edici özellikleri de tespit 
edildi. Bu yüzden soiucanların özel 
olarak üretilip, çevreye salınması 
yolunda çalışmalara başlandı. 


Laboratuvarlarda üretilmeye başlanan solucanlar tarlalara salınacak 
lamanın nasıl bir sonuç 
k dikkatle kontrol edilecek. Şimdilik topraktaki zehirli 
maddelerin etkilerinin yok edilmesi 
yönünde solucanlara ümit bağlayan 
bilim adamlarının tek endişesi, bu 
hayvancıkların da zararlı maddelerden zehirlenip ölmeleri. 
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LL) 


NG BAŞLAPIK. 


NAZIM PRENSES LEA' 
'MİZONT TARPIi' ARGU BAN; 
KASI ADINA SİZE HOŞGELDİ - 

WA NZ DEMELTEN SEREF 
ğ DUYARIM... 


A 
5 fi 
ağ A KONTROLU YAPMA 
YOZ 


Gİ EOONA 
ÇO VONUŞUN.A 


BEN PRENSES LEA OZGA- VE BEN VİLONT 
NA, YENİ X-KANATLI UÇAKLA -N/TARDİ, BANLACILIK iş 
RIN ALIMI İÇİN GÖZENLEN-— | LEMLERİNİZ HALLINDA 

VİRİLEN VİLONT TARPI' İTAM BİLGİYE SAHİP OLA- 
YE REFALAT EbiYO- RAK ÜLLENİZ ARGU'YA 


İyi KONUŞ-. 
Zİ /TUNUZ VİLONT..ÖH6... 
SİZİN HAKKINIZPA BAZI 


SI BİRLEŞEN GÜLLER İGİN- 
DE SİZ TEL BAŞINIZA GA- 
LAKSİLELARASI PARA /4 


A TERLEPEN WE 
CULARA AİT. 


W GİN ELON 
MİZ. SAYESİNDE AR- 
GU İGİNE KACIRILAN 
HİÇBİR DEGERLİ MAPEN 
KÂR SAĞLAMIYOR...BU 
YÜZDEN GİRİŞTE PEK KONF 
EOL YAPILMIYORZ.ÖTE YAN- 
PAN ELONOMİMİZİN SIRTI 
Bi NI DAYADIĞI GENİŞ DEGER 
Li MADEN KAYNAKLAR'I 
PİĞER ÖLLELERİN 1$- 
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A. TABİ, DİPLOMATİK. 
ÇANTA GÜMRÜK KONTRO- 
2 ST. Y 2 SANTA LUNA TABİ DEĞİLDİR. 
GAVUŞ ROLEKS SiZi | EDEÇ ME 2” 
GÜMRÜLTEN GEÇİ” lake ARGU'YA 
E : GELEN HERKES 
BURADA YAZILI üç 
TEMEL KURALI 
ANLAMALI 


VE KARLI OLUZ İSANSLARI 
Sunuz, 


2.YABAN h 
DULANCILARIN 5 


YuPp,iMice | 
ÖĞZENMELİ - 


V AEGU TEHLİKELİ BİR. 
GEZEGENDİR. PRENSES 
ÖZELLİKLE SAVUNMASI" 
LAHLARININ YASAK oL, 
MASI çok köTü.. 


DAZH VADER: 
SENİ ARGU'YA GETİ 
ZEN SEY yi eyi 
SA GizLi HESAPLARI 

EV EYE 


KONTZOL ETM 
t Mİ GELDİN 
a 
NE 


EU ALAYLARINIZI V AZGU'YA İMPARATOR. NEZ. 
SALA OLARAK KABUL ADIN. DİPLOMATIL BIR 
EbİYOZUM PREN- GÖREV VİN GELDİM.BE- 
SES. PABERPİMDELİ HEYET 
GERCEKTEN UFAK 
AMA İHTİYAÇLARIN 
Büyüm ONLARI 
SİZE TALDIM 
EDEYIM - 


LUMA DEVAM 
ETMEK 1STiYO- 
BUM... 


VE Bu YANIN PAKILER. 
DE BENİ BİZ AN OLSUN 
ALDATAMAZ -. 


HEPSİ DE SUİLASIÇILER ber 

NEĞİNIN ERER ÜYESİ OLA 

RAK TANINIYOR. VE BARSE 
GİZEZİMKİ BU işi SİLAH 


1IZ YAPIYORLAR. 


ALARA 
EV 


BESİNCİ VE 
ALTINCI KABURGA 
LARINDA ALTIN 

YAR... 
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Kömür karası gözleri, 
Alal yanakları, 
Pamuk gibi elleri, 
Berrak bir su gibi yüzü, 
Minicik bir burnu ve ağzı var, 
Ve hepsinden önemlisi, 

Çok sevdiği annesinin 

Sevgisi var, 


ÇORUM 


Vulva Büyükdağ Kadıköv/İstanbu 


Hacer, Fatih BULUT-Yeşim, Tahir AKBAŞ 
GAZİANTEP 


KİTAP 


Kitap... Kitap! 
Senden güzeli var mı? 
Oyalarsın, gezdirirsin, 
Bize bilgi öğretirsin 
Güzel kitap!.. 


Seni okuyan insan 
Rahat rahat uyuyor, 
Bilgi ile dolarak 
Gökyüzüne uçuyor. 


Seni okumayanlar 
Sönmüş bir balon gibi 
Yerlerde sürünüyor. 


Koray ALPASLAN 
İSTANBUL 


GÜZEL KÖYÜM 


Suları var pınarında 
Gülieri var bağlarında 
Kuşlar öter dağlarında 
Ne güzeldir benim köyüm 


Kışın bana bahar olur 
Seni gezen huzur bulur 
Hüznü uçar, neşe kalır 

Ne güzeldir benim köyüm. 


Hasan Çakar/Akçainişköyü 
Elmalı/ANTALYA 


Şentürk GÜNEŞ /İSTANBUL 


CANIM > 


Canım annem, 
Sana doymadan 

Seni koklamadan 
Kollarında uyutmadan 
Kara toprağı 

Benden çok mu sevdin? 
Anne sevgisine doyamadan 
Beni yetim bıraktın. 
Canım annem, 3 

Bak kabrine geldim 
Toprağını bağrıma bâstım 


Süleyman KARAATLI/BURDUR 


Yılmaz 
KIZLI 
KOCAELİ 


Gözyaşımla mezarını suladım... 


Derviş ÇELİKTEN- ADANA 


Adem AKINCI 
BURDUR 


: > 
PADİNGTON “BEAR. 
/ f ho N A 


Bra İ pa 


Emre TEZMEN 
İSTANBUL 


Yavuz YAYLA/KONYA 


Belgin AYKANAT/İST. 


BAYRAK ALTINDA 


Bayrak altında, 
Ne kadar mutluyum. 
Bayrağımın yanında, 
Saygı doluyum. 


Yüksel ÖNGÖR 
İSTANBUL 


Bayrağım uğrunda 
Ne şehitler verdim 
Bayrağım uğrunda 
Ne kanlar döktüm. 


Bayrağım senin 
Ay-yıldızını, 

Senin kırmızını 
Kanımla yoğurdum. 


Bayrağım senin yanında 
Çok mutluyum. 
Seninle umutluyum 
Seninle gururluyum. 


Turan YALÇIN 


Eyüp GÜMÜŞ/KUTAHYA 
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BİLMECE 


90009: Ş59- CO 
— Xx * 
S000- 609-5006 
0900 :009-6900 
Şifreli sayılar 


Bu işlemlerde rakam yerine 
şekil kullanılmış. Hangi şeklin 
hangi sayı yerine kullanıldığı bulununca bütün işlemler doğru çıkıyor. 

Elimizdeki ipucuna göre soldan sağa en üst sıradaki bölme- 
nin sonucu 153. 


Bu şekilleri gördüğünüz yerle- Dikkatinizi ölçün 
re rakam karşılıklarını yazıp, yu- İki resim ilk bakışta aynı gibi görünüyor. Fakat aralakarıdan aşağı en soldaki çıkart- rında tam sekiz fark var. Deneyin bakalım bu farkları ne 


ma işlemine bakın. Bir şeklin kadar sürede bulacaksınız. 
daha sayı değerini anlayacaksınız. Bu şekli gördüğünüz yerlere de Sayı değerini yazdıktan 

sonra, soldan sağa en alt sıradaki toplama işlemini çözün. İşinizin oldukça kolaylaştığını göreceksiniz. . 


Hasan'ın 
akrabaları 


larım. Şimdi onları sana tanıta- kadar kolay değil mi? 
: yım. Teyzem Lâle'nin koluna Kemal düşündü, taşındı ve s0- 
Hasan arkadaşı Kemal ile pen- girmiş olan eniştem Halit'in pan- nunda işi çözümledi. 

ğ di .Bi i i Ay N lc 
sari eğen Yali m Y Vm Seki e eşi Şimdi biraz da siz düşünün ve 
m ye a yürüyen üç çifti işaret a yengemin eteği Ne aynı &, 2 3 4 5, ve 6 numaraile gös- 
e renkte. Diğer çift de ağabeyim £ ferilenlerin kimler olduğunu bul- 

-Bunların hepsi benim akraba- Mehmet ile nişanlısı Duygu. Ne maya çalışın. 


eüleg -9 'unles -G “HTeH p 'olgı -£ Towuyo -Z 'nB4nd -1:TUVIVAVUMV NIN SUŞU 


bahar olur 
huzur bulur 
r, neşe kalır 
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r benim köyüm. 


-İSNRÖT© IZINILVAMJA ( UU'or/Akçainişköyü 
VTALYA ir 


Çöp bilmece 


Bu bilmecede her şekil bir harfi gösteriyor. 
Soruların hepsini dikkatle okuyup kesin olarak cevapladığınız birini 
yerine yazınca bazı şekillerin harf karşılıklarını öğrenmiş olacaksınız, Böylece diğer soruları (o cevaplandırmanız 
da daha kolay olacak. 


Soldan Sağa: 
1- İçlerinde zehirlileri de 
bulunan, zehirsizleri pişirilerek yenen, gövdesi üstün- 
de şapka biçiminde bir bölüm bulunan ilkel bitki türünün genel adı. 

2- Çok konuşan. 

3- El ve ayakların eklemli uçları, 

4- Boyunbağı. 

5- Havadaki su buharı- 
nın soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su 
damlacıkları. 

6- Bir kıta. 

7- Bitkilerde özümleme 
ve solunum gibi olayların 
cereyan ettiği klorofilli hölümler, 


Kanguru su içmek için göle ulaşmak istiyor. Kangurunun göle 
varabilmesi için kaç numara ile gösterilen yola girmesi gerekir dersiniz? : 


BULMACA 
DE EÇ 
KI): LR 
EMEN LAŞMEI 


Bu işlemlerde rakamlardan bazıları silinmiş. Ancak kalanlardan 
yararlanıp boş yerlere hangi sâyrlarm yazılması gerektiğini buk 
mak mümkün. Artık bu durumda 
iş size kalıyor. 
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